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~MAAR SOMS VOEL IK ME ONGESCHIKT"

Het moederschap, hoe mooi ook, brengt je niet ineens een
leven vol geluk. Daar zijn de zes moeders die meegewerkt
hebben aan het boek "Elke dag nieuw" van Elise Pater-
Mauritz (29) uit Ede het wel over eens. ,Ik zat drie
weken na de geboorte van onze oudste op de bank en dacht:
dus dit moet nu zo geweldig zijn?"

tekst: JACOMIJN ARIAKHAH beeld: TINEKE VAN DER EEMS
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JAls ik bij de komst van de eerste had
geweten wat ik nu weet, had me dat
veel onzekerheid bespaard."”

dacertijn Heijhoer (42),

getrouwd met André,
moeder van Arij (19),
Sarai (17), Coos (15),
Hans (11), Thijs (7)
en Maartje (3)

Janneke Mewuls (34).

getrouwd met Leendert,
moeder van Arne (11),
Nadine (9), Jorian
(6), Marije (4)

en Leander (2)

en Marlynn (1)

Berdien luiling (27),
getrouwd met Willem
Jan, moeder van Goos

(4), Jocelyne (3)

Etise Paler (29).
getrouwd met Bart,
moeder van Zarah
(7), Sophia (5) en
Kaleb (2)

Netleke van de Vebde (50),
getrouwd met Wilko, moeder
van Anne-Lieke (11), Kath-

lyn (8) en Jared (5)

Beiline de Wil (35),

getrouwd met Henk,
moeder van Eline (8),
Hanna (6), Mirte (4)
an_Julia (2):

Mitjary Meb (34),
getrouwd met Mi-
chiel, moeder van
Wietse (11),
Thirza (9)
en Floris (5)

f ze op wat vragen over

moederschap, huwelijk

en gezin wilden reage-
ren? vroeg Elise hun vorig jaar. De
antwoorden zouden gebruikt worden
voor haar boek ”Elke dag nieuw”,
dat eind april uitkomt bij uitgeverij
Den Hertog. De zes vrouwen gingen
akkoord. Omdat ze het belangrijk
vinden om andere jonge moeders
te helpen bij het vervullen van hun
rol. Bertine de Wit (35) uit Kampen:
»Toen ik net moeder was, dacht ik:
waarom heeft niemand me over de
moeilijke kanten verteld? Door open
te zijn hierover wil ik anderen zo’n
gevoel besparen.”
De zes kwamen op een zaterdag in
maart bij elkaar in zorgboerderij De
Jachthoeve in Wekerom voor een
ontmoeting met elkaar en Pater. Voor
Terdege beantwoorden ze een aantal
stellingen over moeder-zijn.

IK BEN GEKNIPT VOOR HET
MOEDERSCHAP.

De stelling levert hoongelach op on-
der de dames. ,,0ké, volgende!”
Jacomijn Heijboer (42) uit Ede. 1k
zei tegen mijn man dat ik voor het
boek van Elise in twee zinnen moest
zeggen wat moeder-zijn is. Hij zei:

., s Ochtends in bed blijven liggen als
je man gaat werken.”” Dan, serieus:
Ik denk dat de Heere me met het
moederschap iets heeft gegeven wat
ik graag wil. Het was vroeger mijn
droom om een soort hotel te runnen,
mensen te ontvangen en te ver-
zorgen. Dat kan ik nu in feite doen
binnen mijn gezin. Ik heb daar een
mooie taak in, die bij me past.
Mirjam Mol (34) uit Hendrik-Ido-
Ambacht. ,Je groeit in je rol. Ik sta
nu anders in het moederschap dan 10
jaar geleden. Ik ben me meer bewust
geworden van wat moeder zijn ei-
genlijk is en dat het een taak is die de
Heere heeft gegeven. Ook ben ik nu
wat relaxter dan vroeger.”

OPVOEPING

Berdien Luiting (27) uit Apel-
doorn. Ik vind het weleens jammer
dat ik bij de eerste niet wist wat ik nu
weet. Dat had me veel onzekerheid
bespaart.”

Janneke Mourits (34) uit Oud-
Beijerland. Tk wil het moederschap
soms graag perfect doen. Maar dat
kan niet."

Elise. ,Vanmorgen vond ik me eerst
nog best geknipt als moeder, toen

ik na een korte nacht al vroeg in de
ochtend wakker werd en het zonder
mopperen gezellig ging maken. Tot-
dat ik boos werd omdat onze meiden
zaten te ruzién terwijl ik zelf druk
was. Ik realiseerde me dat ik eigenlijk
nog niks geleerd had.”

Nelleke van de Velde (30)- ,,0p
mijn prikbord heb ik de tekst ”Moe-
der zijn is leven geven” gehangen.
Die tekst kan slaan op de dagelijkse
verzorging, op het krijgen van kin-
deren, maar ook op het leiden van

je kinderen naar God. Ik kijk er elke
dag naar, zodat ik eraan herinnerd
wordt dat moederschap een hoger
doel heeft.”

HET HUISHOUDEN ERVAAR IK
ALS EEN LAST.

Jacomijn. , Ik heb vroeger geklaagd
over het huishouden. Totdat ik met
ons dochtertje twee weken op de in-
tensive care in Rotterdam zat. Die tijd
was heel confronterend voor mij. Ik
heb toen ook schuld beleden aan God
over mijn geklaag. Want het is een
zegen als je in je eigen huis bijvoor-
beeld gewoon de was kan doen.”
Mirjam. Ik vind het leuk. Al weet ik
dat het maar voor even schoon blijft,
toch heb ik er lol in. Wij hebben de
afgelopen jaren best vaak te maken
gehad met onverwachte ziekenhuis-
opnames van onze Floris, die een
beperking heeft. Dan kan ik genieten
van een ochtend mijn huis doen.”
Berdien- ,Een schoon huis geeft rust
in mijn hoofd.”
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Janneke- , Ik vind het soms lastig om
de balans te vinden tussen het huis-
houden de zorg voor onze kinderen.”
Elise. , Voor mij was het schoonma-
ken enorm wennen. Ik kan zo veel
dingen bedenken die leuker zijn. Ik
doe het elke dag zo kort mogelijk, en
vooral wat echt moet, om ervoor te
zorgen dat ons huis leefbaar is voor
ons gezin en voor gasten.”
Jacomijn- ,,Vindt Bart dat niet erg?
Elise. ,,Soms zeg hij er iets van of
pakt hij het zelf op. Dat vind ik dan
niet leuk, want dat voelt als falen.
Maar meestal is het voor hem geen
probleem. Alleen als er een kraamver-
zorgster komt, is alles netjes.”
Bertine. Ik vind het ook niet altijd
leuk, maar het moet. Voor mij is dat
onderdeel van de huwelijksbelofte.”
Jacomijn. ,Het motiveert mij om te
bedenken dat God de wereld ordelijk

heeft geschapen en dat mijn huis daar
een afspiegeling van kan zijn.”

ZONDER GOD ZOU IK HET ALS
MOEDER NIET REDDEN.
Jacomijn. , Amen, ja.

Elise. ,Er zijn heel veel moeders die
het zonder God doen. Ik vind dat
verdrietig.”

Bertine. Ik merk dat ik het vaak
eerst in eigen kracht probeer.”
Berdien- , Totdat je erin vastloopt.”
Mirjam- , Dan besef je: we kunnen
het echt niet zonder God.”

Elise. ,In het moederschap kom je
jezelf zo vaak tegen. Door je gebrek
aan geduld en aan zelfverloochening
bijvoorbeeld. Er zijn elke dag honderd
Kkleine dingen waarbij je de Heere
nodig hebt.”

Jacomijn. , Niet alleen bij de kleine
dingen, maar ook bij concrete voor-

vallen. Ik heb weleens gehad dat ik
me geen raad wist met het gedrag van
een kind. Dan bad ik: Heere Jezus, U
zegt dat we de kinderen bij U mogen
brengen. Hier is het onze. En vervol-
gens werd het kind rustig. Dat maakt
me zo verwonderd.”

Bertine. , Het valt me op dat God kin-
deren ook vaak wil gebruiken. Zo zat ik
eens na een heel moeilijke gebeurtenis
somber op de fiets om een kind naar
school te brengen. Ze zat achter mij
een zelfbedacht lied te zingen. lets in
de trant van: Vertel het tegen God als
je verdrietig bent. Pas toen viel er wat
van mijn schouders af.”

N-A.V. "ELKE DAG NIEUW. ROEPING
EN VERWACHTING VOOR MOEDERS
VANDAAG™. DOOR ELISE PATER-
MAURITZ+ UITGEVERIJ DEN HERTOGA
1k0 BLZ.3 €12.50.

BEZINNING EN

Wie:

Elise Pater-Maurits (29) uit
Ede. Vrouw van Bart. Moe-
der van Zarah (7), Sophia (5)
en Kaleb (2).

Beroep: Schrijfster van de
blog "Elke dag nieuw” en
een gelijknamige boek.

Wanneer ben je begon-
nen met schrijven?

.In juni 2016, vlak na de
geboorte van Kaleb. Ik
stopte toen met mijn werk
als verpleegkundige in een
hospice en docent verpleeg-
kunde aan het Hoornbeeck
College. Omdat ik daardoor
tijd overhield, ben ik begon-
nen met een blog voor
reformatorische moeders.
Ik vond en vind dat er te
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weinig bezinning is op het
moederschap. Daar wilde
ik met mijn blog een aanzet
toe geven. En ik wilde an-
dere moeders bemoedigen
met wat ik geleerd had.”

Waar komt de titel "Elke
dag nieuw” vandaan?

. Uit Klaagliederen 3:22 en
23: ,Het zijn de goedertie-
renheden des Heeren, dat
wij niet vernield zijn, dat
Zijn barmhartigheden geen
einde hebben; Zij zijn allen
morgen nieuw, Uw trouw
is groot.” Jeremia spreekt
daar over de ballingschap.
Er lijkt geen hoop meer te
zijn. Midden in het hoofd-
stuk is er ineens het licht-
punt dat de Heere trouw
blijft, wat er ook gebeurt.

BEMOEDIGING

Dat spreekt me aan met
betrekking op het huwelijk
en het moederschap. Beide
zijn prachtig, maar er zijn
ook veel kleine momenten
waarop je je er ongeschikt
voor voelt. Maar Gods
trouw is elke dag nieuw en
staat vast, ook al doe ik het
elke dag verkeerd.”

Voor wie is het boek be-
doeld?

.Voor moeders in dezelfde
levensfase als ik, met een
jong gezin. Ik denk dat veel
moeders worstelen met

de invulling van hun rol.
Overigens wil ik beslist niet
pretenderen dat ik zelf een
expert ben op het gebied
van moederschap. |k heb
het boek geschreven vanuit

mijn eigen zoektocht. En

er zijn genoeg momenten
op een dag dat ik denk:
anderen zouden mij nu eens
bezig moeten zien met

mijn kinderen, mijn gedrag
strookt nu helemaal niet
met mijn overtuigingen.”

Wat helpt jou als moeder?
,,Drie dingen. Er veel over
lezen, van Matthew Henry
tot hedendaagse auteurs.
Erover praten met mijn
zussen en vriendinnen. En
mijn gezin en taak dagelijks
overgeven aan de Heere.

Hij heeft mij geroepen tot
het huwelijk en het moeder-
schap en bij Hem mag ik al-
les neerleggen en ook mijn
zonden belijden. Dat is mijn
echte houvast.”

OVER
HET BOEK

Moeder zijn is je roeping
vervullen. Met vallen en
opstaan, aan Gods hand.
Dat schrijft Elise Pater-
Mauritz in "Elke dag
nieuw" (verschijning:

28 april). Niet alleen gaat
het boek over haar eigen
ervaringen als moeder
en die van de zes andere
moeders. Het laat vooral
ook zien hoe de Bijbel
spreekt over huwe-

lijk, moederschap en
huishouden. Elise doet
dat door de levens van
respectievelijk Eva, Jo-
chebed en Martha onder
de loep te nemen.
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OPVOEDING

ACTIE

Geinteresseerd in een exemplaar van "Elke dag nieuw"? Terdege mag
namens uitgeverij Den Hertog drie boeken weggeven aan abonnees. Mail
véor 18 april uw contactgegevens voorzien van een korte motivatie naar:
redactie@terdege.nl of stuur naar: Postbus 613 7300 AP Apeldoorn. Ter-
dege stelt de geselecteerden persoonlijk op de hoogte.
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